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Het Geheim 
Sanne was al mijn vriendin vanaf de Peuterspeelzaal. We zaten samen op 

hockey en in dezelfde klas en elke dag speelden we samen op het 

schoolplein. Maar in al die tijd dat ik haar kende, had ze me nog nooit bij 

haar thuis uitgenodigd om te spelen of logeren. En toen, vorig jaar, 

ontdekte ik waarom… 
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Meester Vampier 
Meester Sem was de grappigste, tofste leraar van de hele school. 

Hij wist alles wat er te weten valt over de natuur en kon er super 

interessant over vertellen. Dus je kunt je voorstellen hoe ik 

schrok toen ik erachter kwam dat hij een vampier was… 
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_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

  



www.lessenvanlisa.nl 

Meer Weerwolf 
Ik snap niet waarom mijn ouders me naar een zomerkamp 

stuurden dat ‘Meer Weerwolf’ heette. Je zou denken dat die 

naam wel duidelijk maakte dat er problemen zouden 

komen, maar pap en mam hadden de folder doorgelezen en 

dachten dat het leuk voor me zou worden. En ik moet 

toegeven, het was de eerste week ook leuk. Maar in de tweede 

week raakten er kinderen vermist en toen ging het helemaal 

mis… 
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Verlaten en behekst 
We fietsten elke dag langs het verlaten huis aan de Dorpslaan en elke 

keer kon ik het niet laten iets langzamer te fietsen om naar binnen te 

kijken. Al mijn klasgenoten zeiden dat het huis behekst was, maar ik 

geloofde hen niet. Op een dag ging ik naar binnen. Eerst leek het er 

nog op dat er niks aan de hand was, maar na drie stappen binnen, 

kruiste een zwarte kat mijn pad. Toen wist ik dat ik me vergist had. 

Ik draaide me om weer naar buiten te gaan. De deur viel met een klap 

dicht… 
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Monster slijm 

Cees had op internet een recept gevonden om ‘monster slijm’ te maken. 
Er stonden allerlei waarschuwingen bij, maar daar trokken we ons niets 
van aan. Toen zijn moeder er een middag niet was, zochten we alle 
ingrediënten bij elkaar. De mix zag er groen en bubbelig uit. De bubbels 
werden steeds groter en kwamen over de rand van de kom heen over de 
tafel. Help! Het slijm kwam tot leven… 
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